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WELKOM 

Het onderzoek

Het verhaal van Zaynab

Het vertrek

De scheiding van moeders en kinderen

De verderzetting van de oorlog: de destructieve 
kracht van dehumanisering

Het bouwen van bruggen en vrede: de 
verbindende kracht van humanisering

Het laatste verhaal

Discussie



HET ONDERZOEK



VERONTWAARDIGING!
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nieuwsbericht maart 

2018



VERONTWAARDIGING!



Relationeel actieonderzoek

When a human being is in need and the researcher is in a 
position to respond to that need, non-intervention in the 
name of ‘objective’ research is unethical
(Mackenzie et al., 2007, p. 316)



Dialogische praxis

Engagement

Nederigheid

Vertrouwen

Hoop

Kritisch reflecteren



HET VERHAAL VAN ZAYNAB



HET VERTREK



“Ze hebben er 
bewust voor 

gekozen om te 
vertrekken.”



Wat als deze uitspraak niet
helemaal klopt? 



Dominant persoonsgericht perspectief
dat geen rekening houdt met de

complexe samenloop van contextfactoren
op een bepaald moment van hun leven



Sociale 
dynamieken





Het 
grotere 
verhaal 
achter het 
vertrek



“Ze zien me niet zoals ik nu ben. Ze behandelen
me nog steeds als een IS terrorist. De wijze

waarop de procureur me aankeek op de zitting
van de probatiecommissie, was met de ogen van 
een vijand. Blijkbaar leren ze niet uit hetgeen ze 

doen. Ze vertrouwen me niet. Het verleden is het 
verleden, maar blijkbaar niet voor hen.”



Het verhaal als weg naar herstel

In re-integratie draait het om de betekenis die mensen aan hun
ervaringen geven en wat zij nodig hebben om opnieuw verbinding te

maken



Toen ik na mijn vlucht uit IS door de Koerden werd opgepakt, 
zat ik met mijn zoon bij een groepje Koerdische strijders die ons 

uitlachten en dit  terwijl we ontsnapt waren uit het kalifaat, 
gevangen zaten in erbarmelijke omstandigheden en ik me 
zorgen maakte over mijn zoon. Naast me zat een van de 

Koerdische leiders. Ik zei hem dat ik begreep dat ze me als 
vijand zagen, maar dat we ook mensen waren. “Jij bent mijn 
vijand niet. Gisteren was je dat, maar je hebt je overgegeven. 

Nu ben je geen vijand meer”, antwoordde hij. 



DE SCHEIDING VAN 
MOEDERS EN KINDEREN



DE VERDERZETTING VAN DE 
OORLOG

De destructieve kracht van dehumanisering



HET BOUWEN VAN BRUGGEN 
EN VREDE

De verbindende kracht van humanisering



HET LAATSTE VERHAAL



DISCUSSIE



BEDANKT!
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